
Geloof en Twijfel 
Protestantse Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk, 6 juli 2024, 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
Overstapdienst met medewerking van: Tom Jobsen, Oscar van Tuyll van Serooskerken, Janna Brak, 
Wiebe Brak, Amber van der Zijden, Fabian van der Zijden, Sybren Vaarkamp, Laurens Coumans, Isa 
Vroegh, Sarah Koelman en Anja Leijen 
Muzikanten: Christian Hutter, Linda van Houwelingen, Sanneke Hendrich en Nynke Hutter 
Techniek: Servaas van der Zijden (geluid), Reinout van Tuyll van Serooskerken (beamer), Bert Dekker 
(beeld). 
 
KOMEN 

• Woord van Welkom door (Oscar en Wiebe) 

• Aanvangslied: ‘Met open armen’ (Hemelhoog 707) (samenzang olv band) 

• Moment van Stilte - Begroeting en bemoediging (Jaap) 

• Psalm van de Zondag ‘Voor kleine mensen’ (Psalm 72 – Liturgische Gezangen I, 209) Samenzang – 
vleugel 

• Kyriegebed (door Laurens) 

• Muziek: Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (band) 
 
WOORD 

• Met de kinderen (Jaap) 
Gebed 
Gesprek 
Lied: ‘Kom aan boord’ (Hemelhoog 356) (samenzang olv band) 

Voor de kinderen tot en met groep 5 is er kinderkerk 

• Inleiding: Twijfel jij wel eens? (Fabian stelt deze vraag aan wat mensen in de kerk) 
Vandaag gaat het over geloof en twijfel. 
Als je gelooft, twijfel je niet, toch? 
Of kan je ook twijfelen als je gelooft? 
Laten we positief beginnen. Wat helpt u in uw geloof? Is er iemand die iets kan vertellen over 
wat hem of haar helpt in het geloof. Iemand die durft te zeggen: ja ik geloof, omdat… 
 
En dan de andere vraag: wat vindt u moeilijk om te geloven? Waar twijfelt u aan? 
En is dat erg?  
 
Of die dingen gaat het vandaag. 
Hoe geloof en twijfel met elkaar te maken hebben. 
Er wordt wat af getwijfeld in de bijbel. 
Abraham die nauwelijks kon geloven dat hij op oude leeftijd nog kinderen kon krijgen. 
Net als zijn vrouw Sara. 
Samuël die niet kon geloven dat God hem riep. 
Of Tomas inderdaad, die niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. En zo zijn er nog wel meer te 
bedenken. 
 
In de tienerdienst kwamen er twee namen boven: Job en Petrus. 
Job die aan het twijfelen wordt gebracht door alles wat hem overkomt – maar echt twijfelen gaat 
hij niet. 
En Petrus – die we in de weken voor Pasen beter leerden kennen. Hij twijfelt nog aan eens. Aan 
zichzelf, Aan Jezus. Aan zijn geloof. We ontdekten dat we allemaal wel op Petrus lijken. 



Daarom lezen we die twee verhalen. Een stukje uit het Boek Job en een van de verhalen van 
Petrus uit Matteüs. 

• Lezing: Job 4: 1-6 en 17 (Anja) 
Toen zei Elifaz uit Teman tegen Job: ‘Misschien word je boos als ik tegen je spreek, maar toch wil ik 
je graag iets zeggen. Luister alsjeblieft naar mij. 
Toen andere mensen het moeilijk hadden, toen heb jij ze geholpen. Je gaf ze goede raad, je gaf ze 
weer moed. 
Als het slecht ging met anderen, dan hielpen jouw woorden hen. Jij gaf hun nieuwe kracht. 
Maar nu het met jouzelf niet goed gaat, nu verlies je de moed. Nu jou een ramp is overkomen, 
nu heb je geen hoop meer. 
Maar je hoeft niet bang te zijn, je kunt op God vertrouwen! Want je hebt altijd eerbied voor God 
gehad, je hebt altijd goed geleefd. 
‘Voor God is niemand zonder fouten, voor God is niemand volmaakt. 

• Muziek: Ze huilt maar ze lacht – Maan (band) 

• Lezing: Matteüs 14: 22-33 (Sarah en Isa) 
Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de 
overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen 
weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. 
Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. 
De golven sloegen hard tegen de boot. 
Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over 
het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een 
geest!’ 
Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, als u 
het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom 
naar mij toe.’ 
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard 
het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak 
Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’ 
Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. 
Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’ 

• Muziek: Oceaan – Racoon (band) 

• Preek = gesprek over geloof en twijfel Jaap praat met Sybren, Janna en Tom 
Twijfel gaat niet alleen over geloof. 
Daarom beginnen we maar in het algemeen. 
1. Wie van jullie twijfelt er wel eens aan zichzelf en durft daar iets over te vertellen? 

Wat doet dat met je – twijfelen aan jezelf en hoe kom je er weer uit? Wie of wat helpt je 
daarbij? 

2. Als je naar de toekomst kijkt. Zijn er dan dingen waar je tegenop ziet, die je aan het twijfelen 
brengen? En zijn er ook dingen waar je naar uitziet. Die je juist hoop geven? 

3. En als het gaat over geloven. Waar geloof je heel sterk in? 
En waar twijfel je juist aan in het geloof? 
Is het erg om te twijfelen? 
Iemand zei eens: het tegenoverstelde van geloven is niet twijfel, maar onverschilligheid – kan 
je daar wat mee? Of zegt dat je niets? 

Als ik iets moet doen dat ik nog nooit gedaan heb, voor een grote groep mensen bijvoorbeeld – 
dan vraag ik me af kan ik dit wel? Misschien gaat het wel helemaal fout. 
Of als er veel van mij verwacht wordt omdat ik ergens verantwoordelijk voor ben en ik niet weet 
of ik dat wel waar kan maken. (je hoeft jet niet alleen te doen – hulp) 



Of als ik op bezoek ga bij iemand die erg ziek is – dan vraag ik me af, kan ik die persoon wel 
helpen? (er zijn en aandacht geven is ook al helpen. En de zieke helpt mij ook. En samen bidden is 
dan ook heel bijzonder) 
Ik maak me wel zorgen over hoe het in ons land gaat. Zelfs in de tweede kamer maken mensen 
ruzie. Terwijl we juist met elkaar moeten samenwerken. Daar word ik wel eens somber van. 
 
Ik geloof wel hel sterk dat het niet zomaar is deze wereld, dir leen. Dat het niet toevallig is dat we 
hier zijn. Dat God er is die ons helpt er het beste van te maken in ons leven en op deze wereld. Dat 
als je het beste met elkaar voor hebt, dat God je dan helpt. Dat je er niet alleen voor staat. 
Dat vind ik mooi uit die tekst uit Job: Daar kan je leze dat je iets goeds nooit zomaar doet, al lijkt 
het zo. Soms help je anders, soms wordt jij geholpen. 
Twijfelen doe ik ook wel eens, ja. Als ik het niet meer zo zie. Als ik me afvraag: komt het nog wel 
goed met deze wereld. Zoveel mensen aan het vluchten. Oorlog. Een wereld die veranderd door 
de opwarming. 
En soms ben ik God oo wel even kwijt. Dan heb ik wel het gevoel dat ik er alleen voor sta. Dan heb 
ik hulp nodig, maar kan ik God niet vinden. 
Dan zijn er vaak ook anderen die er voor je zijn. 
En ook: Die trouw blijft tot in eeuwigheid En die niet loslaat het werk van zijn handen. 

• Muziek 
 
OVERSTAPPEN 

• Inleiding 

• Rugzak: kaars, druivensap en matse, bijbel 

• Overstappen 

• Zegen 

• Lied: ‘De rugzak vol’ (samenzang – vleugel) 
 
ANTWOORD 

• Gebeden: Dankgebed (Jaap), voorbede (Amber), stil gebed, Onze Vader 

• Collecte 

• Presentatie jeugdruimte (alle jeugd op het podium, Tom en Janna voeren het woord) 
 
Gaan 

• Slotlied: ‘Nu wij uiteen gaan’ (Lied 423) samenzang - orgel 

• Zegen 


